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BID GOD VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER

Arthur-Cyriel DE WITTE

echtgenoot van
Mevrouw MARIA-EMMA VEREECKE
geboren te Sint-Andries op 12 augustus 1896
en godvruchtig overleden te Brugge op 26
maart 1962, na ontvangen te hebben de
H. Sacramenten der Stervenden.
Oorlogsvrijwilliger 1914-1918 . Vuurkruiser
Vv d met verscheid E k

De dood is niet het einde, maar een nieuw
begin... een gans ander leven waarvoor wij
allen zijn geschapen, neemt plots een aan-
vang. Wat moet het een heerlijk begin zijn
voor iemand die hier op deze wereld veel
heeft geleden. « De doornen van het leven,
veranderen bij de dood in rozen voor de
eeuwigheid. »

Arthur heeft in zijn leven vurig gestreden
voor het recht, hard gewerkt voor vrouw en
kinderen, veel geleden met het grootste ge-
duld. De laatste 10 jaar van zijn leven suk-
kelde hij naar het lichaam, maar naar geest
en hart was hij nog steeds de trouwe echt-
genoot, de bezorgde vader en de graaggeziene
grootvader. Hij hield zo van zijn thuis en zijn

kinderen. Zijn lieve kleinkinderen waren de
zon van zijn leven: hij zag hen opgroeien
tot flinke mensen terwijl zijn krachten begaven.

De laatste dagen van zijn leven toonde hij
zich zo dankbaar tegenover diegenen die hem
altijd goed verzorgd hadden, acht dagen véér
zijn dood vroeg hij zelf om de sacramenten
van de zieken. Hij wist dat zijn einde nader-
de en stelde al zijn verlangens en hoop op de
Heer.

Het allerlaatste was nog een liefdevolle
blik voor al zijn dierbaren, een stil gebed...
en rustig gaf hij zijn ziel terug aan de
schenker van alle leven,

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

De familién
DE WITTE, VEREECKE,
DUCROCQ en
VANDERVENNE
dank U zeer op voor de
blijken van hartelijke deelneming
betoond in hun rouw.
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