Vertrouwvol leg ik mijn geest in uw handen,
Gij zult mij beschermen getrouwe God.

Foto : Ed. Van Hoorick 9

Printed in Belgium 40030/1 Copyright Lannoo, Tielt

1.
BID GOD VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw MARIA VEREECKE

Weduwe van

Heer ARTHUR DE WITTE

Geboren te Meerendré op 7 januari 1897 en
godvruchtig overleden te Assebroek (Kliniek
St.-Lucas) op 19 december 1977 gesterkt door
de H. Sacramenten der zieken.

Bij het afsterven van onze moeder en groot-
moeder verliest onze familie een sterke band
van gebondenheid aan elkaar. Zij was immers
jaren lang het middelpunt van genegenheid en
{iefde rond wie onze genegenheid gevlochten
ag.

Niemand heeft kunnen voorzien dat haar laatste
uitstap in familieverband, voor haar het begin
zou worden van de overgang van haar leven
hier op aarde naar de eeuwigheid.

Haar verblijf in het rustoord « De Zeven Toren-
tjes » heeft haar de genegenheid doen winnen
van alle bewoners en wanneer het nieuws zich
kwam melden van haar afsterven waren allen
er zeer door getroffen. — Hoe moeten de fami-
lieleden dit droevig nieuws met hartzeer verno-
men hebben.

Beminde kinderen en kleinkinderen, hoe oud
men ook kan worden altijd blijft de dood een
wonde slaan, die alleen door de Heer van
hierboven kan genezen worden. Naar U allen
gaat mijn dank en blijft de liefde de band die

Ps. 30,2

ons zal blijven samenbinden. lk dank ook de
Eerwaarde Zusters en al het personeel van wie
ik zoveel hulp heb ontvangen en alle medebe-
woners. -

O.L.V. van Assebroek spreek voor ons ten beste
bij de Heer onze God.

Leon en Jeanynne OTTELE-DE WITTE,
en kinderen,

Jean en Simonne DE WITTE-VAN ISEGHEM,
en kinderen,

Gustave en Simonne DEVREKER-DE WITTE,
en kinderen,

René en Micheline PUYPE-DE WITTE,
en kinderen,

Robert en Suzanne SNIJDERS-DE WITTE,
en kind,

De families VEREECKE, DE WITTE,
VANDERVENNE, DUCROCQ,

danken u voor de blijken van
deelneming en uw gebeden.

Begr. De Meyere, Druk. G. Barbiaux, St-Michiels

www.hendrikdecock.be



