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VROOM AANDENKEN
aan
DE HEER

Raphaél VANHOUTTE

Echtgenoot van
Mevrouw Simonne REYNAERT

geboren te St.-Michiels op 10 mei 1920

en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Jan
te Brugge op 22 mei 1986, gesterkt met de
Heilige Sakramenten der Stervenden.

Vaders laatste levensjaren werden doorkruist
door lijden. Een slepende ziekte verhinderde
hem zich nog helemaal te geven. Maar zijn
aandacht en genegenheid ging inniger dan ooit
naar zijn goede vrouw, kinderen en kleinkin-
deren.

Raf was een kordaat en eerlijk man, gelukkig als
hij iemand een dienst kon bewijzen. Hij wist dat
ons aardse leven al te rap voorbij vliegt en
daarom heeft hij gewoekerd met zijn talenten.
In oprechtheid heeft hij geleefd en de Heer
gediend.

Wanneer de laatste maanden een zware kal-
varietocht werden, konden zijn wonden ver-
zacht worden door de liefdevolle aanwezigheid
van mama, kinderen en kleinkinderen. Zij
waren zijn vreugde, de trots van zijn leven. Zij
vormden een kostbare ketting waarin geen
zwakke schakel te vinden was. Komt verder
overeen en zorgt goed voor mama opdat zij nog
lang een bindteken kan zijn voor u allen.

Beminde echtgenote, uw hulp en steun in gans
mijn leven en vooral tijdens mijn ziekte is de
bekrachtiging van “uw ja-woord” geweest voor
goede en kwade dagen. Ik dank u.

Beste kinderen en kleinkinderen, in andere
tijlden en omstandigheden leeft ge, gedenkt dat
het levensdoel onveranderd blijft.

Gode zegene en beware u.

Familieleden en vrienden, het was een plezier
bij u te mogen leven. Vaarwel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families Vanhoutte, Reynaert, De Witte en
De Smet

danken U voor de blijken van deelneming en
gebed.
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