Dankbaar voor zijn leven, voor de liefde die hij ons gaf, voor
de vriendschap die van hem is uitgegaan, vertrouwen wij aan
de Heer toe:

DE HEER

Jean DE WITTE

Echtgenoot van wijlen Mevrouw Simonne VAN ISEGHEM

geboren te St.-Michiels op 25 maart 1928 en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Jan
te Brugge op 15 oktober 2003, gesterkt door de Sakramenten der Stervenden.

dit melden U:

Franky en Myriam DE WITTE-LAPOUTER, Jeroen en Ine
Marc en Martine COPPENS-DE WITTE, Bart en Koen
Filip en Fiona DE WITTE-PHILIP, Jens en Bran

Zijn zusters, schoonbroers, neven en nichten

De families VAN ISEGHEM, DE WITTE, CUFFEZ en VEREECKE

De plechtige uitvaartdienst, waartoe U beleefd wordt uitgenodigd zal plaatshebben
op MAANDAG 20 OKTOBER 2003 OM 10U. In de parochiekerk van St.-Willibrord
te St.-Andries Brugge, gevolgd door de crematie en asverstrooiing op de begraaf-
plaats van St.-Michiels

BIJEENKOMST AAN DE KERK.

Rouwadressen:

K.K. Theodoorstraat 63 8200 Brugge
Gen. Lemanlaan 1, 8310 Brugge
Astridlaan 165, 8310 Brugge
St.-Janstraat 10, 8434 Middelkerke

Begrafenisonderneming Pierre en Rudy HEYTENS, Rijselstraat 73, - St.-Michiels
Torhoutsesteenweg 266 — St.- Andries - Tel. 050/38.05.12 - GSM 0477/34.23.93
E-mail: rudyheytens@skynet.be



