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H. Scapulier ontvangen, is aan MARIA toegewijd en inge-
schreven in het Boek der Broederschap van O. L. Vrouw
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BROEDERSCHAP VAN HET H. SCAPULIER
Onzer Lieve Vrouw van den Karmel.

Het bruin Scapulier is een verkleinde vorm van het
groot Scapulier dat door de Karmelieten, kloosterlingen
der Orde van Onze Lieve Vrouw van den Berg Karmel,
wordt gedragen. Deze Orde, oorspronkelijk van den
Karmelberg in het Heilig Land gelegen, ontstond ter
verheerlijking van de Moeder Gods. Zij is gansch aan
MARIA toegewijd en wordt in de H. Kerk officieel genoemd
de « Orde van Onze Lieve Vrouw ».

Aan hare Orde schonk MARIA groote voorrechten. In
eene verschijning aan den H. Simon Stock, Generaal
Overste der Orde, in 1251, zei MARIA : « Alwie sterft,
met dit kleed bekleed, zal van het eeuwig vuur bevrijd blijven.
’t Is een teeken van zalzghe;d een beschutting tegen de gevaren,
een onderpand van vrede en eeuwig verbond. » Aan Paus
Joannes XXII verschijnend in 1322, beloofde MARIA :
« Alwie dit kleed godvruchtig draagt en zekere voorwaarden
onderhoudt, zal den Zaterdag na zijn dood door My uit
het vagevuur verlost worden. »

Door de hemelsche kracht van het H. Scapulier hebben
ontelbare. geloovigen MARIA’s bijzondere bescherming
genoten naar ziel en lichaam, in gevaar, nood en ongeval.

MARIA is onze Moeder en het H. Scapulier is
het uitwendig teeken van haar moederschap, het
kleed der toewijding. Door het H. Scapulier wordt ieder
christen aan MARIA toegewijd en door MARIA aange-
nomen als haar kind. Zij belooft hare moederlijke bescher-
ming over gansch ons leven : 1° beschutting tegen alle
gevaren hier op aarde ; 2° vrijwaring van de vlammen der
hel ; 3° spoedige verlossing uit het vagevuur. 4° Door het
H. Scapulier bekomen wij een grooten schat aflaten, §° de
aanhechting bij de Ordefamilie van O. L. Vrouw wier
kleed wij dragen, en aandeel in de goede werken, gebeden
en boete der Orde.

Om deze onschatbare voorrechten te genieten, dienen
volgende voorwaarden vervuld : 1° Men moet het H. Sca-
pulier ontvangen ; 2° ingeschreven worden in de Broeder-
schap ; 3° men moet het H. Scapulier dag en nacht over de
schouders dragen met godsvrucht, d. i. met geloof en
betrouwen in MARIA’s moederschap.

Wie MARIA als Moeder erkent en haar H. Kleed
draagt, zal Haar moederzegen ontvangen!

Cum permissu Superiorum.
Ulitgegeven door het Apostolaat van het H. Scapulier van den Karmel.
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